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‘n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

“Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden,
mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen.” (Psalm 43:3)

Na een periode van afnemende gezondheid, laten wij u weten dat mijn lieve man,
onze trotse vader, schoonvader en opa is overleden
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Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 11 december van 19.30 - 20.30 uur
bij Thea en Henk, Amersfoortseweg 51 te Nijkerkerveen.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 12 december om 14.00 uur
in het uitvaartcentrum EABN, Frieswijkstraat 56 te Nijkerk, waarvoor wij u
van harte uitnodigen. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nijkerkerveen.

Het is mogelijk om de afscheidsdienst online te volgen en/of een woord van
medeleven en troost achter te laten via: www.kuijt-begrafenisverzorging.nl/meeleven

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van thuiszorg Beweging 3.0
voor de liefdevolle verzorging.

- geen bezoek aan huis, geen bloemen -



